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Als je Jezus aanraakt
Arie van der Stoep

Voor God is niets te moeilijk. Hij is eeuwig. Uit Hem is ook het eeuwige leven. Dat wilde Hij ons

geven. Daarom stuurde Hij het naar de aarde. Als een persoon, Jezus. Zoals Johannes zei: ‘Hij is

... het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is (1).

Natuurlijk wilden we eeuwig leven hebben. Daarom hebben we het gaan van onze eigen weg

opgegeven en Jezus aangenomen als Heer over onszelf. In Hem hébben we eeuwig leven én leren we

het kennen.

Toen de Vader Jezus naar Johannes en de andere discipelen toestuurde, waren ze diep onder de indruk

van Hem. Johannes schrijft over hun ontmoetingen met Hem: ... hetgeen wij gezien hebben met onze

(eigen) ogen, ... en onze handen getast hebben van het Woord van het Leven - ze hebben Jezus

aangeraakt, misschien omhelsd - ‘wat wij dus gezien en gehoord hebben van Hem, die het eeuwige

leven is, dat verkondigen wij ook aan jullie,’ aan ons dus (2).

Een kracht in ons

Ook wij mogen Jezus aanraken. Door ons geloof in Hem, door tot Hem te bidden en door de weg te

gaan die Hij wijst. Door Hem op die manier aan te raken, laat God het eeuwige leven - het leven uit

God - in ons gestalte krijgen. Net als bij Paulus.

Die schrijft: Mét Christus ben ík (mee)gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus

leeft in mij. Dat is het! Door het geloof in Jezus leefde Hij in hem en werd Hij zichtbaar in hem (3). Niet

door zijn eigen inspanningen. Die helpen ook ons niet.

We kunnen proberen ons gedrag te veranderen, maar dan leven we nog steeds niet het eeuwige leven

en lijken we niet op Jezus. God moet dat leven in ons planten. Alleen Hij kan die innerlijke verandering

in ons teweegbrengen en dat leven tot een kracht in ons maken (4).

Glorie

Daarvoor hebben we nodig, vervuld te worden en te blijven met zijn Geest (5). Die leert ons Jezus’ stem

te verstaan en zijn leiding te zien. Om die vervulling mogen we bidden. Zulke gebeden verhoort God.

Ze zijn helemaal overeenkomstig zijn wil voor ons (6). Én tot eer van Jezus.

Voor Hem betekent het glorie, als door de kracht van de Heilige Geest het eeuwige leven in ons vorm

krijgt. Glorie - nu al. En straks nog meer, wanneer Hij komt op de wolken. Wanneer elk oog Hém zal

zien én ons, in wie Hij zichtbaar zal zijn geworden! (7)

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 1:2.

... wij hebben gezien en getuigen en verkondigen jullie het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons

geopenbaard is.

(2) 1 Johannes 1:1+3.



... hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen

getast hebben van het Woord van het leven - ... verkondigen wij ook aan jullie, ...

(3) Galaten 2:20a.

Mét Christus ben ík gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor

zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, ...

(4) 2 Korintiërs 13:4b.

Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht van God.

(5) Efeziërs 5:8b.

Wordt vervuld met de Geest.

(6) Handelingen 1:4-5, 14; 2:4.

En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jerusalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de

belofte van de Vader (= de Heilige Geest - AvdS), ... Deze allen bleven eendrachtig volharden in het

gebed, ... En zij werden allen vervuld met de heilige Geest ...

(7) 2 Tessalonicenzen 1:10.

Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing gezien te

worden in allen, die tot geloof gekomen zijn ... 
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